Zondag 13 september 2015
1 Koningen19:1-18

In de schriftlezing horen we hoe Elia het bijltje erbij neer gooit.

Hij ziet het niet meer zitten. Alle Israélieten hadden het verbond, dat zij met God gesloten
hadden, naast zich neer gelegd en leiden hun eigen leventje.

Elia ging onder de bremstruik zitten en viel in slaap.

Op tafel zien we het zand van de woestijn en de brem. Bij de brem zien we een geknakte
bloem. Deze staat symbool voor Elia.

Daarbij zien we de stenen en kruikje water en een plat broodje.

Elia werd gemaand door een engel om te drinken en te eten.

Gesterkt door het water en het brood loopt Elia 40 dagen.

Dan verschijnt God aan hem in de stilte.

Deze stilte is verbeeld door de kleine wit-groene bloempjes. Midden tussen die bloempjes
zien we een mooie witte roos. Hiermee wordt God verbeeld.

De geknakte bloem van bij de bremstruik zien we nu recht op staan.

Elia wordt door God weer op zijn benen gezet en moet verder gaan.



