
Bloemschikking van 4 september 2016. 

Vanochtend horen we over  dat we een keuze moeten maken. 

Welke weg slaan wij in? 

Kies je voor iets wat buiten jou bereik ligt of ga je voor de weg die je door God gewezen 

wordt. 

Deze wegen zijn op tafel uitgebeeld. Twee wegen en welke kies je? 

De ene weg ziet er aan het begin misschien wel goed uit, maar leidt uiteindelijk toch naar  de 

ondergang. 

De andere weg ziet er anders uit. Een weg geleidt door het Gods Woord. 

Hier zien we zonnebloemen met in hun hart veel zaden. Zaden die je kunt uitzaaien en die 

weer vrucht zullen dragen. 

Ook zien we kalebassen, vruchten met hun vele zaden. Als beeld van leven dat doorgaat. 

Deuteronomium 30:11-20 

1 Korintiërs 3:18-4:5 
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