Zondag 20 november 2016

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we diegene die ons ontvallen zijn.
Misschien niet in het afgelopen jaar, maar ook in de jaren hiervoor.
Op tafel zien we een spiegel. In deze spiegel zien we wat verborgen is.

Op de spiegel zitten gebroken stukken spiegel. Deze scherven zijn onlosmakelijk verbonden
met het leven. In je leven kom je van alles tegen. Leuke dingen, maar ook verdriet. De
kapotte stukken spiegel vertellen hierover.

De schikking is in verschillende kleuren.
Kleuren die ook over het leven vertellen:

Rood voor de liefde, paars voor het verdriet, wit voor de vreugde en roze voor de doorbraak
van het licht. Naast het verdriet is er altijd weer een doorbraak, een uitzicht.

Eris in een halve cirkel geschikt. En het beeld in de spiegel maakt deze cirkel tot een geheel.

Het leven wordt doorbroken, maar stopt niet.
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