Zondag 16 november 2014

De schriftlezing vanochtend gaat over
Maria, die in verwachting is.
Zij gaat naar haar nicht Elisabeth.

De open rieten mand staat voor het
ontvangen van het Kind in de
moederschoot.

De lelie binnen in deze mand, staat
voor het ongeboren kindje.

Het Kind, dat groeit bij Maria.
De lelie staat voor zuiverheid en
onschuld.

In de schaduw onder het hoge stuk staan viooltjes deze viooltjes staan voor
nederigheid.

Dit is het teken van Maria. Maria die in de schaduw van de anderen bleef.
Zij was nederig en toch heeft God haar uitverkoren.

De witte rozen staan voor zuiverheid en reinheid.



