
Bloemschikking zondag 13 november 2016. 

Genesis 43 

Vanochtend horen we over de broers van Jozef die 

opnieuw naar  Egypte gestuurd worden om graan te 

halen. Zij wilden eigenlijk niet en hebben heel veel 

bezwaren. 

Ze vonden de gang die zij moesten maken moeilijk. Maar 

aan het eind van de schriftlezing horen we hoe zij ontvangen 

werden en met overdaad  bedolven worden. 

Die moeilijke gang die zij maakten  is uitgebeeld in de donkere weg vol struikelstenen en 

hobbels 

Aan het einde van die weg zien we heel veel tarwe en een veelkleurige bloemen. En ook 

druiven. 

Dit verbeeldt de overdaad die ze krijgen. 

De weg heeft nu een goudkleurige gloed gekregen. Als teken van rijkdom. 
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