Zondag 8 juni 2014

De kleur van Pinksteren is rood en dat
zien we dus in de schikking.

De bloemen zijn net de vlammetjes, die
op de hoofden te zien waren met het
Pinksterfeest.

De neergaande lijn van de linten verbeeld
het neerdalen van de Geest.

Aan het einde van deze zeven linten
staan lampijes.

Zij staan voor de zeven gaven van de
Geest, wijsheid, verstand, raad, sterkte,
godsvrucht, wetenschap en respect.

Verder ziet u drie druppelvormige flesjes
gevuld met water.

Dit verbeeldt de vele mensen die gedoopt
werden met het Pinksterfeest.

Zij werden gedoopt in de naam van de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Vandaar de drie flesjes.
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