Pinksteren 4 juni 2017

Vandaag vieren we de
uitstorting van de
Heilige Geest.

Dit is geprobeerd om
het uit te beelden op
tafel.

De uitstoring van de
Heilige Geest wordt
verbeeld door de
spetterende bloemen.

Ze schieten alle kanten op. Ze storten als het
ware een lawine over ons heen.

De handen in het midden vormen een kom. Dit
verbeeldt het ontvangen van de Geest.

Het mos rondom de handen is zacht en staat
voor de liefde.

De groene kleur hiervan staat voor de toekomst,
voor hoop.

De hedera voor gehechtheid.
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