
Uitleg van de schikking op zondag 19 juni 2016. 

Lucas 8 : 26 – 39 

In de schriftlezing van vanochtend horen we over de man die bezeten is door duivelse 

geesten. 

En hoe Jezus hem hiervan verloste. 

In de verbeelding hiervan ziet u aan de ene kant  een verdorde, gedroogde hortensia. Hij kan 

niet bloeien omdat hij omringd wordt de diverse stenen. Die grillige stenen verbeelden de 

duivelse geesten die bezit hebben genomen van deze man. De man zit als het ware 

gevangen in zijn eigen lichaam. Dit is verbeeld door hetgeen erom heen staat. 

Aan de andere kant zien we een hortensia in volle bloei. Gekleurd en wel en nog mooier 

gemaakt door de roosjes die ertussen gestoken zijn. 

De bezeten man is weer gekleed en mag de boodschap van zijn genezing  doorgeven aaneen 

ieder die het maar horen wil. 

Daarom staan er 4 kleine schikkingen naar de diverse richtingen. Deze boodschap is voor de 

gehele wereld. Vandaar de 4 schikkingen, voor alle windstreken van de aarde. 

Bloemschikking: Marijke Rehorst & Franny van Roon 


