
Zondag  2 juli 2017. 

Mattheus 10 : 39 – 42 

 “Wie jullie ontvangt, ontvangt Mij, en wie Mij 

ontvangt, ontvangt Hem die Mij gezonden heeft”. 

Dit horen we vanochtend.  

Op tafel is dit ontvangen verbeeldt d.m.v. een blad die 

open staan. Dit beeldt  het ontvangen uit. 

In het midden staat een kaars als beeld van het licht, 

de aanwezigheid. 

Daarbij staan twee roze rozen. Twee rozen voor God 

en voor Jezus. Zij vertellen  over de liefde van God 

voor ons.  

Daar rondom zien we witte en roze bloemen. Zij staan 

voor ons mensen. Zij willen God ontvangen.  

Roze staat voor het licht dat doorbreekt door de duisternis heen en de kleur wit voor de 

waarheid. 

Ook is er laurier bij geschikt. Dit staat voor de eeuwigheid. 

De hedera achter het stuk  beeldt de gehechtheid uit. De gehechtheid van het geloof. 

Het mos staat voor hoop. 
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