
Zondag 4 mei 2014 

De schikking is gemaakt naar 
aanleiding van deze zondag,  
waarop we diegene herdenken die 
omgekomen zijn in de tweede 
wereldoorlog.  

Dit herdenken we elk jaar en dat zullen we blijven doen.  
Dit moet geen gesloten boek worden, vandaar het geopende boek dat we op tafel zien. 
Over dit boek zien we een schakels van wilgentenen aan één geregen tot een ketting en 5 
kaarsjes. Het getal 5 staat voor de mens.  

Zoals de schakels met elkaar verbonden zijn, zijn ook  wij, mensen zijn met elkaar verbonden 
in het verleden, heden en toekomst. 

De nationale kleuren rood, wit en blauw spreken voor zich. 
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