
Bloemschikking Advent en Kerst 2012

Dak boven mijn hoofd, 
ik schuil onder uw zegen; 
mijn vuur wordt niet gedoofd, 
mij deert geen ruige regen. 

Steunbalk in de rug, 
muur om op te leunen, 
al val ik vaak terug – 
U blijft mij ondersteunen. 

Steen om op te staan, 
geen dag zou ik begroeten 
kon ik op U niet gaan, 
o grond onder mijn voeten. 

Handpalmen om mij heen, 
behoed mij, doe mij hopen, 
U bent mijn dak – mijn steun – mijn steen,  
mijn toekomst doet u open.  
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