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Op tafel zien we een schikking die aan twee kanten laag begint en hoog
uitkomt in het midden. Dit verbeeldt het afscheid dat we moeten nemen van
diegenen die overleden zijn en het opgaan naar de hemel.

Aan de lage kant zien we de kleur paars. Paars staat voor rouw, van
ingetogenheid. Gaandeweg naar het midden wordt deze kleur lichter. 
En in het midden eindigt het in het wit. Dit verbeeldt het opgaan naar de
Heer. Wit staat voor reinheid en waarheid.

De schikking staat in een halve cirkel. Binnen deze halve cirkel ziet u droge
bladeren. Deze staan voor het verdriet. Voor diegene die ons ontvallen zijn.
Het mos dat ertussen ligt staat voor de hoop en de hedera bladen voor de
gehechtheid in het geloof.

Tussen deze bladeren ziet u kaarsjes staan. 
Deze branden in nagedachtenis aan diegene die ons lief waren.


