Als je met hart en ziel iets doet dan leg je daar liefde in.
Rood is de kleur van de liefde, vandaar de kleur rood in de schikking.

In de schriftlezing horen we over de verloren penning. Eén was er zoek.

In de schikking op tafel zien we deze gelijkenis verbeeld.

De ene roos staat helemaal apart van de schikking. Het huis wordt met bezemen gekeerd om
deze ene te zoeken. Deze bloem hoort er ook bij.

Dat we met deze dienst ook een start maken voor het nieuwe seizoen en met het nieuwe
liedboek zien we verbeeld in de uitgebloeide zonnebloemen en de muzieknoten die erbij
staan. De zonnebloemen zitten vol zaad. Als we dit zaad uitzaaien zullen vele bloemen
bloeien. Zo hopen wij ook van start te gaan met al het nieuwe dit seizoen.
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