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Afscheid nemen is een zware en moeilijke weg. Samen ben je op weg gegaan, maar dan
scheiden de wegen zich. Je moet loslaten en alleen verder. Maar je weet dat je elkaar eens
weer zult zien. In het nieuwe Jeruzalem, zoals we straks zullen horen in de schriftlezingen.

Het samenzijn en het uit elkaar
gaan is op tafel verbeeld in de
bundels riet die eerst als een
sterke bundel samengebonden
zijn, als mensen die elkaar
vasthouden. Maar dan komt de
tijd dat je elkaar los moet laten.

Maar dat is niet het einde. De 8
kaarsjes vertellen van een nieuw
begin. 8 is het getal van het
nieuwe begin, 7 + 1.

Er is geschikt in een cirkel met witte bloemen. Een cirkel heeft geen begin en geen einde. Het
gaat door. De kleur wit staat voor de zuiverheid, de onschuld. Het blauwe doek verbeeldt
het water. Water dat geen dreiging meer vorm, maar water van nieuw leven.

De aangestoken kaarsjes op de tafel aan het einde van de dienst
ter nagedachtenis van de overledenen van de voorbije jaren.


