
10 februari 2013 hadden we in de kerk van Tinte het feest van de doop. Dit feest wordt
verbeeld door de kleur wit in de schikking. Wit staat voor feest, voor reinheid en vreugde.

Op het doopvont is een cirkel geschikt met op
acht punten een schelp. Vroeger werd er altijd
met een schelp gedoopt. Acht is zeven plus
één. Zeven is het getal van de schepping en
acht is het getal van de opstanding. Door de
doop wordt men opnieuw geboren en begint het
nieuwe leven.

In de schriftlezing horen we over Jezus die de discipelen gebood om uit te varen en hun
netten uit te gooien om te gaan vissen. Aan het einde van de schriftlezing zegt Jezus
tegen de discipelen dat zij vissers van mensen zullen worden.

Op tafel zien we een boot.
In de boot zijn 3 witte rozen geschikt. Drie
rozen omdat er gedoopt wordt in de naam
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Verder zien we een hand.
Als teken dat wij altijd verbonden zijn met
die Ene die ons niet loslaat. Deze hand
gooit het net uit.
In het net zien we bolletje die net
uitlopen en kleine witte bloempjes. Wij
worden ‘gevangen” door Gods woord
en mogen ons bij Hem geborgen
weten.
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